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KERKDIENSTEN

Zondag 8 september 2013

09:30 uur: Ds. J. Broekman, Viering Heilig Avondmaal
Introituslied: Ps. 9: 11, 12

18:30 uur: Ds. J. Broekman, Dankzegging Heilig Avondmaal
Introituslied: Ps. 100: 3, 4

1° collecte: Diaconie

2° collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Zondag 15 september 2013

09:30 uur: Ds. J. Broekman
Introituslied: Ps. 22: 13, 14

18:30 uur: Ds. R.R. Eijsinga, Schoonrewoerd
Introituslied: Ps. 101: 3, 4

1° collecte: Diaconie

2° collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte : Pastoraat en prediking

Lied van de Zondagsschool

8 sept: Ps. 9:11
15 sept: Ps. 22: 13a
Kinderoppas:
8 spet: Ps. Gea van Os en Wion en Jevi
15 sept: Ps. Linda Duizer en Annette Ruitenburg
Schoonmaakrooster

16 t/m 20 sept:Mw. Van Brakel, Mw. Kornet
23 t/m 27 sept: Mw. Treffers, Mw. Hobo, Mw. Zeiderveld,
Mw. Beukenkamp



MEDITATIE
Gehoorzaam tot de dood.

Na het voorportaal van het zelfonderzoek lezen

we in het Avondmaalsformulier over het doel
van de bediening van het Avondmaal. Ik werkte als zendingspredikant
in een land waar de kerk geen formulieren kent en vroeg voor elke
viering opnieuw: waarom of waartoe is het Avondmaal ingesteld? Na
paar jaar herhalen konden vooral de jongeren van de gemeente wel
zeven redenen noemen. Hoeveel zou u er kunnen noemen?
Het hoofddoel is het gedenken van Jezus Christus. Gedenken is meer
dan Hem herinneren als een goede man van vroeger. Gedenken is
datgene wat Hij in het verleden gedaan heeft in het heden present
stellen en opnieuw beleven. Zo vatten we moed voor de toekomst.
Christus is immers gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!
Het gedenken van Christus brengt gemengde gevoelens met zich mee.
Wij gedenken immers Zijn moeilijke leven en dood. Dat maakt ons
eerbiedig en stil. Wij gedenken Zijn opstanding. Dat maakt ons blij en
dankbaar. Je kunt het een beetje vergelijken met het tegelijk vieren van
de dodenherdenking van 4 mei en de bevrijdingsdag 5 mei. Die twee
soorten gevoelens komen in de viering van het Avondmaal bij elkaar.
Soms overheerst de ernst: dan ben ik diep onder de indruk van het feit
dat Jezus vanwege mijn zonden moest sterven aan het kruis. Gelukkig
wordt vaak in die droefheid de dankbaarheid gevoed en dus de alles
doortintelende vreugde. Een lach breekt door de tranen heen.
Opvallend is dat het formulier niet alleen Zijn verzoenend lijden en
sterven op het eind van Zijn leven als basis noemt voor ons geloof en
vertrouwen dat wij de vergeving en de verlossing aan Hem te danken
hebben. Ook de geboorte en het leven van Jezus worden reeds gezet
in het kader van het volbrengen van de gehoorzaamheid en
gerechtigheid in onze plaats. ‘Gerechtigheid’ is het volkomen
rechtvaardig mens zijn. Gaaf zijn dus — helemaal z6 zijn zoals God ons
bedoelde bij Zijn schepping. Jezus heeft gaandeweg gehoorzaamheid
geleerd (Hebr. 5:8) en zo de toorn van God over onze zonde
plaatsvervangend gedragen. Ook Jezus moest dus door het lijden en
de strijd heen gehoorzaamheid leren. Zo gaat Hij voor op het
levensspoor. Zo trekt Hij mij voort, zelfs door de diepste beproevingen
en gemeenste verzoekingen heen.

Ds. L.W. Smelt
Uit: Van kracht tot kracht



UIT DE GEMEENTE

Zieken

Een vaste rubriek in het kerkblad, maar deze keer is

er niet veel te melden. Dat betekent niet dat er geen

zieken zijn of dat er geen mensen zijn die zich zorgen

maken over hun gezondheid of de gezondheid van

hen die hen lief zijn. Ook zonder namen te noemen
denken we aan hen in onze gebeden en in de voorbede in onze
diensten. Tegenwoordig krijg ik elke week een citaat van Luther via de
mail toegestuurd. Onlangs kreeg ik een citaat dat gericht was aan
Miconius, een medewerker van Luther, die ernstig ziek werd en alle
moed liet zinken. Luther schreef hem verontwaardigd: "Miconius, zolang
ik leef laat de Heere mij niet horen dat jij gestorven bent, maar Hij make
dat je mij overleeft. Dat bid ik, dat wil ik, en mijn wil zal geschieden,
amen! Omdat deze wil de eer van de Naam van God geldt en echt niet
mijn genoegen en welzijn”. Om koud van te worden, zo'n stoutmoedig
gebed. Myconius overleefde Luther inderdaad en schreef: “Toen die
brief van Luther kwam, was het alsof Christus bij mij bed stond en zei:
Lazarus, kom uit je graf’.
Ik wens alle zieken de nabijheid van onze God toe.

Ook zij, die in stilte hun ziekte dragen of meelijden met hun geliefden
en zij die zoveel moeite hebben met de verwerking en acceptatie van
hun ziekte, of wachten op de uitslag van een onderzoek en een
eventueel vervolg van de behandeling, mogen verzekerd zijn van de
voorbede van de gemeente. Laten we de noden van de gemeente en
de gemeenteleden in het gebed dragen naar Gods troon, immers het
krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel (Jac.5:16). Het
Woord van God wijst ons de weg, ook m.b.t. de voorbede voor onze
zieken. Ook onze aandacht, in welke vorm dan ook, is van belang.

In de diverse (verpleeg)huizen verblijven:
Lingesteyn, Kon. Emmalaan 82, 4141 EE Leerdam
Dhr. en Mw. Van Horssen-van der Meijden, afd.: In den Bogerd

Dhr. C. Hobo, Hornstaete — Vlinder, Lingesteynplantsoen 65
4141 GJ Leerdam

Henk van Meteren, Pinksterbloem 88, 4102 KD te Culemborg
Henny van der Meijden, Merwebolder, Klipper 4, Touwbaan 1,
3363 WB Sliedrecht

Andrea van Mourik, Nicolaas Beetshof 1, 4207 RW Gorinchem



Geboren |
ledereen mag het horen, ons meisje is geboren.
Als een engel zo puur en zacht, wat hebben we lang op jou gewacht.

Deze woorden staan te lezen op het geboortekaartje dat Peter en
Jojanneke van der Weerd stuurden ter gelegenheid van de geboorte
van hun dochter Jade op 18 augustus 2013. Wij feliciteren hen van
harte met de geboorte van Jade. Een kind ontvangen is een groot
wonder, je kunt ook zeggen: een Godswonder. Peter en Jojanneke
hebben dat nu mogen ervaren en we wensen hen geluk en voorspoed
voor de toekomst. Dat Jade een edelsteen in Gods hand mag worden.
Het gezin woont aan de Molenkamp 5, 4171 BT.

Geboren I

Op 31 augustus 2013 hebben Martin en Lia van Baalen een tweede
dochter ontvangen: Carla Denise. Denise is het zusje van Chantal. Na
een spannende laatste periode van zwangerschap is gelukkig alles
goed gegaan. En daarom overheerst nu de dankbaarheid. Onze God is
een God die leven geeft, maar ook leven spaart. Dat heeft Hij nu weer
laten blijken. We wensen Martin en Lia alle goeds toe en bovenal Gods
zegen bij de opvoeding van hun dochters. Jezus is de goede Herder.
Jezus, Hij is overal. Jezus is de goede Herder, brengt mij veilig naar de
stal. Het gezin woont aan de Mert 12a, 4171 LB.

VERANTWOORDING

Collecten
Zondag 18 aug: 1° collecte € 126,65 diaconie
2° collecte € 131,35 kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 143,75 pastoraat en pred.
Zondag 25 aug: 1° collecte € 149,95 zomerzendingscoll.
2° collecte € 131,10 Kkerkrentmeesters
Uitg.collecte € 135,55 onderhoudsfonds
Giften

Ontvangen via:
Ds. Broekman 2x € 5,00
Voor al deze giften heel hartelijk dank.



RONDOM HET WOORD

Diensten

Voor de komende twee zondagen staan er drie diensten op het
preekrooster waarin ik hoop voor te gaan. Dat komt omdat de komende
zondag de Avondmaalszondag is. 's Morgens de viering en ’s avonds
de dankzegging op de viering van het Avondmaal. In al deze diensten
preek ik uit de profetie van Daniél. In de voorbereidingsdienst van
afgelopen zondagavond las ik uit Daniél 2 en toen hoorden we dat
Nebukadnezar een droom gehad heeft.

Komende zondag, D.V. 8 september, lezen we dat hij droomde van een
groot beeld, waarvan de glans uitzonderlijk was. Maar dat beeld werd
verbrijzeld door een steen. In de korte toeleidingspreek zal ik het
bemoedigende van deze geschiedenis verklaren. We lezen: Daniél 2:
31-35.

In de dankzeggingdienst lezen we het begin van Daniél 3, waar we
lezen dat de drie vrienden van Daniél verlost worden uit de brandende
over. Natuurlijk is er een rechtstreekse lijn te trekken van verlossing
naar dankbaarheid.

Op D.V. zondag 15 september vervolgen we de lezing uit de profetie
van Daniél. In Daniél 4 lezen we over een tweede droom van
Nebudkadnezar: een boom die reikte tot aan de hemel. Ook daarin zit
voor ons een boodschap. De Schriftlezing is Daniél 4: 19-34 en het
thema van de preek is ‘Hoogmoed is waanzin’.

We hopen op gezegende diensten, ook bij de gastvoorganger.

Voorbereidingen
Vele staan weer in de startblokken om het nieuwe seizoen te beginnen.

Het laatste weekend van september staat in het teken van de opening
van het winterwerk. Op zaterdag 28 september het gezellig samenzijn
in en rond het kerkelijk centrum en zondag 29 september ’s morgens de
dienst opening winterwerk. Laten we ook in deze dingen tijd nemen om
elkaar te ontmoeten. Inmiddels is de nieuwe activiteitengids
rondgebracht en kunt u een keuze maken aan welke activiteit u mee
gaat doen. De voorbereidingen zijn in volle gang en u hoort er meer
van!

Belijdenis doen?

Lees nog eens het stukje dat ik in het vorige kerkblad schreef over
bovenstaande vraag. Daniél kwam tot een eenvoudige belijdenis: Er is
een God in de hemel (preek zondagavond 1 september). Hij werd
erdoor gesterkt in de tijd waarin hij leefde.




Dat is ook de bedoeling van belijdenis doen in onze tijd. Niet uitspreken
dat je alles al weet over het geloof, maar er wel van overtuigd zijn: Er is
een God in de hemel. Die uitspraak is uitgangspunt voor verdere groei
in het geloof.

Neem gerust contact met mij op als u hier verder over wilt doorpraten.

Stolpersteine
Zoals ook op andere plaatsen in Nederland worden ook hier in

Herwijnen zogenaamde ‘Stolpersteine’ geplaatst. Ze worden in het
Nederlands ook wel ‘struikelstenen” genoemd. Het zijn kleine
gedenktekens die geplaatst worden voor de huizen van mensen die in
de Tweede Wereldoorlog opgepakt en naar concentratieckampen
afgevoerd zijn en daar vermoord. Ook in Herwijnen zijn Joodse
dorpsgenoten in 1943 opgepakt. Zij werden in Sobibor omgebracht. Het
betreft de families Van Straten, die woonden aan de Waaldijk en de
Molenstraat.

Op vrijdagmiddag 4 oktober zullen voor de huizen waar zij woonden
‘Stolpersteine’ gelegd worden. Daaraan gaat een
herdenkingsbijeenkomst vooraf, die om 13.30 uur in de Geref. Kerk
aanvangt. Velen uit onze dorpsgemeenschap zullen meewerken:
kinderen van groep 7/8 van de basisscholen, burgemeester
Van Ruijven en ook de beide plaatselijke predikanten. Tevens zal
opperrabbijn Jacobs komen. Het koor ‘Soli Deo gloria’ zal enkele
liederen zingen. Een gedenkwaardig moment, waarvoor ieder is
uitgenodigd. Het plaatsen van de ‘Stolpersteine’ is een initiatief van de
Historisch Vereniging ‘Den Ouden Dijk’. Wat mij betreft: van harte
aanbevolen!

Verkoopdag
Wanneer: vrijdag 18 oktober 2013

Waar: dorpshuis de Poort
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur.

Vrijdag 18 oktober heeft 's middags en ’s avonds de jaarlijkse
verkoopdag plaats, in dorpshuis De Poort.

Ook dit jaar is er weer een grote verloting, elk lot kost € 1,00 en de
hoofdprijs is € 200,00, tweede prijs € 100,00, ook zijn er nog andere
prijzen te winnen zoals een tuindecoratie, boodschappenmand en een
taart. Er is inmiddels gestart met de verkoop van deze loten.

Heeft U nog boodschappen om levensmiddelenmanden samen te
stellen, of bruikbare spullen voor de verkoop of als prijs in de



verschillende stands(enveloppenkraam, appel- en perenboom, rad van
avontuur) die zijn van harte welkom.

Verder worden mensen gezocht die cake, appeltaart, boterkoek,
appelflappen etc. kunnen en willen bakken, om te verkopen bij een kop
koffie. Bent u bereid dit te doen, neem dan contact op met een van de
leden van de Commissie Verkoopdag.

Bruikbare spullen en boodschappen kunnen worden ingeleverd bij de

leden van de commissie verkoopdag: N. van der Linden (Zandsteeg 4);

A. van Maaren (Nieuwe Steeg 63); R. de Joode (Kolstraat 10); N.

Versteeg (Zworrelstraat 48); R. de Fokkert (Rozenstraat 2); D. de Joode
(Lunet 18, Vuren).

We rekenen op uw medewerking!

Commissie Verkoopdag

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres
17-09 R. van de Wijngaard 88 Achterweg 95
UITNODIGING

We willen iedereen van harte uitnodigen
op de zendingsavond op maandag
23 september a.s.

Mark en Annemarie Horst, het
zendingsechtpaar dat door de GZB
uitgezonden is in Zimbabwe, zullen dan
een bezoek brengen aan onze
gemeente. Ze zullen uitgebreid vertellen
over hun werk in het Morgenster Mission
Hospital.

Vanaf 19.45 uur is er koffie. De avond
zal om 20.00 uur starten.

De zendingscommissie



Registratie geboorte / burgerlijke staat

Om ons ledenbestand zo goed mogelijk actueel te houden, verzoeken
wij u in geval van verhuizing, geboorte of wijziging van de burgerlijke
staat dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de scriba of predikant.
Op deze manier hopen we de betrouwbaarheid van de
ledenadministratie te bevorderen en te handhaven.
info@nhkherwijnen.nl / telefoonnummers zie de omslag van het
kerkblad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking,
het college van kerkrentmeesters

Opening Winterwerk

In het weekend van DV. zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. zal
in het teken staan van de opening van het winterwerk.

In de ochtenddienst van DV. zondag 29 september a.s. zal de dienst
opening winterwerk worden gehouden, na de dienst hopen we weer
met elkaar te genieten van een kopje koffie/thee of een glaasje fris.

We hopen jong en oud te mogen ontmoeten in de kerk.

De dienst begint om 09.30 uur en tijdens deze dienst is er
Zondagsschool voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Op DV. zaterdag 28 september a.s. hopen we weer de jaarlijkse
barbecue te houden, deze zal worden gehouden in en bij de grote zaal
van het kerkelijke centrum en begint om 17.30 uur.

Voor de kleine kinderen zullen er weer kleurplaten en verschillende
spelleties zijn en ook voor de oudere jeugd hopen we weer een
gezellige plek te creéren.

Wij willen u vragen om u van te voren op te geven, zodat wij weten
hoeveel personen er hopen te komen.

Op geven voor de barbecue kunt u doen door onderstaand strookje in
te leveren in de doos achter in de kerk, via de mail aan
jeugdraadherwijnen@gmail.com of telefonisch aan Gijs de Joode tel:
582078 of Marco van Zante tel: 581133.

Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u opgehaald en thuis

gebracht worden. Graag opgeven voor maandag 23 september.
TKAWI] et kom(en) op
DV. zaterdag 28 september a.s. met .......... personen naar de barbecue.

Ik/wij wil(len) wel/niet opgehaald en thuis gebracht worden.


mailto:info@nhkherwijnen.nl
mailto:jeugdraadherwijnen@gmail.com

Verantwoording bloemengroet

De afgelopen weken werd de bloemengroet van de gemeente bezorgd
bij:

24 aug Mw. F.C. Haaksman-Van de Berg ZC. Avondlicht

TENSLOTTE

Rivieren volgen de weg van de minste weerstand. Daarom slingeren ze
zo. Mensen hebben die neiging ook vaak: dan zit er weinig lijn in hun
leven. Een andere uitdrukking luidt: zo de wind waait, waait zijn jasje.
Of: met alle winden meewaaien. Dan denken we ook aan gemakzucht,
karakterloosheid en dergelijke. Er wordt verteld dat de kleurrijke
paradijsvogel niet met de wind meevliegt, maar altijd tegen de wind in.
En dat daardoor zijn veren zo mooi blijven.

Ik hoop dat er veel paradijsvogels in de gemeente zijn...

Met een hartelijke groet,
Ds. J. Broekman.
AGENDA

Woensdag 18 sept  18.30 uur uitzending kerktelefoon
Maandag 23 sept 19.45 uur zendingsavond
Vrijdag 18 okt verkoopdag

Voor al deze gegevens uit het kerkblad en de algemene informatie, zie
ook de website van onze gemeente; www.nhkherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient
uiterlijk D.V. maandag 16 september 2013
vOor 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:

N. van der Vliet

Berkenlaan 2

email: kerkbladherwijnen@planet.nl

Volgende inleverdata zijn:

30 sept voor 2 weken 2 dec voor 2 weken
14 okt voor 2 weken 16 dec voor 3 weken
28 okt voor 3 weken 6 jan 2014 voor 2 weken
18 nov voor 2 weken


http://www.nhkherwijnen.nl/
mailto:kerkbladherwijnen@planet.nl

KOM

Kom...en geef je aan Hem over
leg je leven voor Hem neer
niets op aarde is hier blijvend
wel de Liefde van onze Heer.

Kom...en kniel maar voor Hem neder
voel Zijn Liefde door je heen

laat je tranen nu maar stromen

Zijn armen veilig om je heen.

Kom...en zie Zijn doorboorde handen
in een warm welkom uitgespreid

voel de wonden in Zijn zijde

stel niet uit, nu is het tijd.

Kom...je zonden zijn vergeven

een nieuw leven wacht op jou

al je pijn mag je aan Hem geven
Jezus verwacht je...ga maar gauw!

Ve Ripel i hek eniae boek vik
de. oudheld vearvan de
Shriver nog leett!

s
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Zoek de weg uit Egypte en kleur de kaart.
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KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 14 dagen

REDACTIELEDEN N. van der Vliet (kopij inleveren)
Berkenlaan 2, 4171 AM Herwijnen
Telefoon 0418 — 58 14 57
e-mail: kerkbladherwijnen@planet.nl
E.J. van Rossem-van Maren

CD-OPNAMEN Verkrijgbaar van elke dienst bij
familie van Rossem,
Breede Kampen 3, tel. 0418 — 58 41 42

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. 950925
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. 3280.00.531

DIACONIE Bankrekeningnr. 6558.12.320
ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr.6358.15.184
ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. 3280.24.643
WEBSITE www.nhkherwijnen.nl

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achter in
de kerk
€0,70/€ 1,00

UITZENDING RADIO LINGEWAAL
Kabel UPC 92.1
Ether 104.9
PC www.lekwaaltv.nl
TV lokale omroep LWTK
Glasvezel KPN: TV kanaal 594
Radio kanaal 994


http://www.lekwaaltv.nl/

